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Nieuwsbrief 
 

September 2023 
 

Voorwoord 
Beste Vrienden van de Vereniging Vrienden van de KMKJWF en de RFGGJ. 
Hierbij treft u de nieuwsbrief van september 2023. Wij zijn verheugd u te 
kunnen melden dat in deze nieuwsbrief de nieuwe chef-dirigent voor de 
KMKJWF door de commandant Pieter Kusters aan u wordt voorgesteld. 
Vanuit het bestuur van de vereniging feliciteren wij de nieuwe dirigent en 
uiteraard de kapel met dit bijzondere moment. Wij wensen hen een 
inspirerende en muzikale samenwerking toe. 
 

In deze nieuwsbrief treft u ook de aankondiging van het jaarconcert van de 
RFGGJ. Het belooft een mooi concert te worden.  
 

Het jaarconcert is voor het eerst onder leiding van de onlangs aangestelde 
dirigent Kapitein Christian Ansink. De regimentsfanfare zal na de pauze van 
het jaarconcert het programma vervolgen in samenwerking met zangeres 
Jennie Lena en haar combo. 
Noteer in uw agenda: donderdagavond 26 oktober, Musis Sacrum te Arnhem! 
 

De KMKJWF en de RFGGJ hebben de afgelopen periode op bijzondere 
plekken mogen concerteren. In deze nieuwsbrief leest u een aantal 
terugblikken van optredens. 
 

De Nationale Taptoe Ahoy zal eind deze maand plaatsvinden. Meer dan 60 
vrienden hebben zich aangemeld voor de Taptoe. U ontvangt binnenkort meer 
informatie over de Taptoe. 
 

Verder is het bestuur van de vereniging in gesprek met de staf van de kapel 
om een aantal plannen rondom ‘Marsmaandag’ uit te werken. Marsmaandag 
is een initiatief van trombonist Piet Durk Meijer en oud-lid Piet Urff. Elke 
maandag plaatsen zij een uitvoering van een mars op de Facebookpagina van 
de KMKJWF, erg leuk om te volgen (https://www.facebook.com/KMKJWF). 
In de volgende nieuwsbrief zullen wij u informeren over de uitgewerkte ideeën.  
 

Tenslotte, via de website van de vereniging kunt u ook op het youtube-kanaal 
komen van de ‘Vrienden van de KMKJWF’. Hierop staan mooie filmopnamen 
van optredens van de kapel. De website van onze vereniging en het youtube-
kanaal van de KMKJWF worden actueel gehouden door Hillie Wijenberg en 
dat is een beste klus. Het bestuur van de vereniging is Hillie daarom erg 
dankbaar voor het werk dat zij verricht. 
 
Tjeert Poelman 
(secretaris) 
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  Vereniging van Vrienden 
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ (KMKJWF) 

Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ (RFGGJ) 

Nieuwe chef-dirigent  voor de KMKJWF 
door: Majoor Pieter Kusters, commandant Militaire Muziek CLAS / commandant KMKJWF 

Zoals ik in een eerdere nieuwsbrief al schreef, is de KMKJWF op zoek 

geweest naar een nieuwe chef-dirigent. Majoor Tijmen Botma zal n.l. in 

de loop van 2024, na ruim 10 jaar met veel plezier en succes de 

KMKJWF te hebben geleid als chef-dirigent, met Functioneel 

Leeftijdsontslag gaan. 
 

Het is een eer om aan u te melden dat Frans-Aert Burghgraef is 

gekozen als nieuwe chef-dirigent van de KMKWJF ! Hoe is die 

beslissing dan tot stand gekomen? 
 

Na de 1e ronde proefdirecties bleek dat er 2 zeer goede kandidaten over bleven om een 

2e selectieronde mee in te gaan. In deze 2e ronde hebben beide kandidaten een week 

met het orkest gewerkt om elkaar zo nog beter te leren kennen en een nog beter beeld 

van elkaar te krijgen. 
 

De functie van chef-dirigent van een militair orkest omvat veel meer dan alleen het orkest 

op muzikaal vlak leiden. Denk hierbij aan inzichten in en kennis van de bijzondere taken 

van defensie, ceremoniële activiteiten, militaire gebruiken, etc. etc. Daarnaast staat een 

dirigent bij een militair orkest ‘het hele jaar’ voor het orkest, terwijl een chef-dirigent van 

een symfonieorkest maar een beperkt aantal weken (10 tot 15) per jaar voor zijn orkest 

staat. Natuurlijk wordt de KMKJWF ook bij veel optredens door de kapelmeester geleid, 

maar met alle randzaken, zoals bijv. programmeren, opnames, vergaderingen, etc. 

meegenomen, ben je als chef-dirigent van KMKJWF het jaar rond bij je orkest. Dat vraagt 

en geeft ook weer heel andere samenwerkingsvormen en ‘dynamieken’. 
 

Het was een intensief proces om al deze aspecten van de functie, welke in meer of 

mindere mate zwaarder of lichter meewegen, goed tussen de 2 kandidaten af te wegen. 

Niet onbelangrijk hierbij was natuurlijk ook de stem van het orkest. De dames en heren 

musici zitten en staan immers dagelijks voor de dirigent en moeten dus het meeste met 

elkaar samenwerken.  

Kortom: het hele proces van voorbereiden, uitvoeren 

en besluitvorming in het selectietraject heeft flink wat 

tijd, energie en denkwerk met zich mee gebracht. 

Maar hoe mooi is het dan om uiteindelijk met volle 

overtuiging Frans-Aert Burghgraef (foto links) als 

opvolger van Tijmen Botma te kunnen presenteren! 

Frans-Aert zal zich vast en zeker in 1 van de 

volgende nieuwsbrieven aan u presenteren, maar om 

de nieuwgierigheid al een klein beetje te temperen 

hier alvast enkele ‘feitjes’. Frans-Aert heeft 11 jaar als 

euphoniumspeler bij de Marinierskapel der 

Koninklijke Marine gewerkt, waarna hij zich 

voornamelijk heeft toegelegd op zijn dirigeer carrière. 

In die periode was Frans-Aert al enkele keren als 

gastdirigent bij de KMKJWF.  
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  Vereniging van Vrienden 
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ (KMKJWF) 

Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ (RFGGJ) 

Jaarconcert RFGGJ 2023 
Dit jaar staat de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers tijdens het Jaarconcert 
onder leiding van de nieuwe chef-dirigent Kapitein Christian Ansink. Sinds april dit jaar is 
hij aangesteld bij de RFGGJ. 
 

Het concert vindt plaats op donderdag 26 oktober in de karakteristieke Muzenzaal van 
schouwburg Musis Sacrum te Arnhem. 
 

Het orkest opent met een speciaal voor het 75 jarig jubileum 
van het Garderegiment Garde Grenadiers en Jagers 
geschreven openingswerk van Nick Woud. 
Op het programma staat voor de pauze verder o.a. het werk 
‘1953’ van Alex Poelman over de watersnoodramp. Dit werk 
heeft de RFGGJ gespeeld tijdens de laatste Nacht van de 
Militaire muziek en dit jaarconcert is een uitgelezen moment 
om dit mooie en indrukwekkend werk, met beelden en 
interviews met overlevenden, te programmeren. 
 

Na de pauze zal het programma een luchtiger karakter 
hebben met soliste zangeres Jennie Lena. Deze zangeres 
(foto rechts) is al geruime tijd een bekende popartiest in 
Nederland in verschillende pop formaties en als soliste. 
Jennie Lena heeft ondertussen verschillende soloalbums en 
singles uitgebracht. U kunt haar ook kennen van het 
televisieprogramma The Voice of Holland, waarin ze in 2015 
definitief doorbrak. 
 

Een mooie afwisselend programma voor een leuk avondje uit. 
 

De gratis kaarten voor het jaarconcert zijn vanaf 12 september via de website van het 
Musis Sacrum te bestellen: https://www.musisenstadstheater.nl/ 

 
Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ in Jeruzalem 
Op uitnodiging van United Nations Truce Supervision Organizations 
(UNTSO) vertrok de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en 
Jagers’ (RFGGJ) op 26 mei naar Israël om in Jeruzalem de viering 
van 75 jaar UNTSO muzikaal luister bij te zetten. 
 

Vanuit alle windhoeken van de wereld kwamen militaire, maar ook 
civiele vertegenwoordigers van de Verenigde Naties bijeen om deze mijlpaal te 
gedenken. Samen sterker en samen vechten voor vrede en veiligheid. Vanwege deze 
samenwerking om wapenstilstand in het Midden-Oosten te bewerkstelligen en te 
handhaven is het feest. 
 

27 mei was het een dag om te acclimatiseren. Immers: de nacht werd hoofdzakelijk 
doorgebracht in het vliegtuig. Om ongeveer 03:00 uur landde het vliegtuig in Tel Aviv 
waarna de bus het gezelschap naar een hotel in Jeruzalem bracht. Na het uitslapen 
kreeg het orkest van de Nederlandse delegatie UNTSO een privé stadstour aangeboden 
door het oude Jeruzalem. Jeruzalem is een bijzondere stad voor orthodoxe Joden, maar 
ook voor Armeense christenen en Islamieten. Indrukwekkend is bijvoorbeeld ook de 
Olijfberg, waaronder duizenden mensen begraven liggen om uiteindelijk te herrijzen bij 
de terugkomst van de Messias. 
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  Vereniging van Vrienden 
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ (KMKJWF) 

Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ (RFGGJ) 

De zondag 28 mei stond in het teken van vele gezamenlijke repetities. Alles moet tot in 
de puntjes verzorgd zijn voor de herdenking op pinkstermaandag 29 mei. 
 

Tijdens de herdenking van 75 jaar UNTSO werden gesneuvelde militairen geëerd en 
herdacht. Er was een indrukwekkende kranslegging welke muzikaal werd omlijst door 
ingetogen muziek. Duiven werden losgelaten als symbool van vrede voor het Midden-
Oosten. Aansluitend aan deze herdenking konden de ruim 200 genodigden een 
koffieconcert ervaren. 
 

In de avond werd er een ‘gangenconcert’ verzorgd door de RFGGJ. Dit concert, waarbij 
tijdens het diner werd gelachen, gegeten en vergaderd kon worden viel bij de 
aanwezigen erg in de smaak. Zo zijn er daar al de eerste plannen gesmeed om de 
RFGGJ nogmaals te vragen een volgende viering van UNTSO muzikaal te 
ondersteunen. En wat ons betreft dragen we graag ons steentje nog een keer bij. 
 

   
  RFGGJ tijdens het gangenconcert (links) en tijdens 
  de kranslegging (boven) 

 
 
 

DUTCH TT 2023 circuit Assen 
door: SM Patrick van den Hoven, trombonist KMKJWF  
 

Het Wilhelmus, ons nationale volkslied. 
 

Als militair orkest spelen wij dat natuurlijk regelmatig en 
op de meest bijzondere plaatsen. Van Canada tot 
Litouwen en van Noorwegen tot Valencia, in het licht, in 
het donker en zowel 's ochtends als diep in de nacht. 
Maar nog nooit werd ons gevraagd om het Wilhelmus te 
playbacken. En dat was precies wat de organisatie van 
de Dutch TT 2023 ons vroeg. We zouden deel uitmaken 
van de openingsceremonie samen met onze Drentse 
trots Ellen ten Damme. Die zou overigens wél live 
zingen. 
 

Zo gezegd zo gedaan, want met miljoenen kijkers over de hele wereld is dit natuurlijk wel 
een groot evenement.   
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  Vereniging van Vrienden 
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ (KMKJWF) 

Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ (RFGGJ) 

Enkele weken voor de TT namen we een speciale versie van het 
Wilhelmus op en op zondag 25 juni was het dan zover. Ellen had haar 
mooiste jurk aangetrokken en wij keurig in ons mooie groene dagelijks 
tenue. Iedere muzikant kreeg een "oortje" zodat we keurig konden 
playbacken op ons eigen Wilhelmus. Toen we met de bus arriveerden op 
het circuit waren de meesten van ons al onder de indruk van de drukte 
en al de motorsport indrukken om ons heen. Maar toen we daadwerkelijk 
het circuit op marcheerden en vele tienduizenden toeschouwers 
begonnen te juichen was dat een absoluut kippenvel moment. 
 

En het playbacken? Ja dag, wij zijn dus wel de KMKJWF en we doen niet 
aan playbacken, iedereen speelde stiekem zijn/haar partij tóch mee.  
 

Het werd uiteindelijk een dag om nooit meer te vergeten, zoals we die met ons orkest al 
vaak hadden. Hopen dat we er volgend jaar weer bij mogen zijn. 
 
Reisverslag Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso'  
Concertreis naar Günzburg, Ulm en Innsbruck (juli 2023) 
door: Sergeant Gijs Roosen, hoboïst KMKJWF 
 

Op dinsdag 4 juli vertrok de KMKJWF met de bus richting het prachtige Innsbruck, maar 
eerst stond er nog een stop gepland in het Duitse Günzburg. Na een hele lange busdag 
kwamen we aan in het Zuid-Duitse plaatsje, net op tijd voor het avondeten. 
En als je in Beieren bent eet je natuurlijk schnitzel, zo gezegd zo gedaan.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
De tweede dag stond het eerste concert al op de planning. In het Forum am 
Garten, wat tactisch naast ons hotel gepositioneerd lag, gaven wij op 5 juli een 
uitwisselingsconcert samen met het Heeresmusikkorps Ulm, niet te verwarren 
met het Heeresmusikkorps Kassel waar we kort geleden ook een uitwisseling 
mee hadden. 
 

Speciaal voor de concerten tijdens deze concertreis hadden wij als solist 
basbariton Nico Wouterse meegenomen, bij u waarschijnlijk beter bekend als 
Bommen Berend (foto rechts). 
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  Vereniging van Vrienden 
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ (KMKJWF) 

Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ (RFGGJ) 

Nico heeft de afgelopen 20 jaar vooral in Duitsland gewerkt en dat was te merken: met 
zijn humoristische aankondigingen en anekdotes wist hij het Duitse publiek al in te 
pakken voordat hij nog maar een noot gezongen had! Vervolgens bracht hij met ons 
onder andere de aria Die Frist ist um uit de Vliegende Hollander van Richard Wagner ten 
gehore. Deze is terug te vinden op de YouTube pagina van de Vrienden!  
 

Na de pauze speelde het HMK Ulm hun deel van het programma, waarin zij onder 
anderen gebruik maakte van traditionele natuurtrompetten in hun openingsmars. Het 
concert werd afgesloten met het gezamenlijk spelen van de volksliederen en twee 
marsen, een mooie manier om ook muzikaal in contact te komen met onze collega’s uit 
Duitsland. 
 

Na het concert hoefde we nog geen afscheid te nemen van onze Duitse collegae want de 
dag erna stond er nog een gezamenlijk optreden op de planning. Dit maal onder de 
bekende dom in Ulm! (foto hieronder)  Dit concert was staand, lekker in de zon, met erg 
veel belangstelling van voorbijgangers. Na de eerste mars stond eigenlijk het hele plein 
al vol en iedereen leek zichtbaar te genieten van de klanken van HMK Ulm en ons. 
Natuurlijk hebben we dit concert ook weer afgesloten met twee gezamenlijke marsen. 
Een geslaagde samenwerking, op een prachtige plek. 
 

 

Het was tijd om verder te trekken naar Innsbruck, Oostenrijk. De bergen en valleien die 
we onderweg doorkruisten waren adembenemend. Met de lunch waren we aangekomen 
op ons slaapadres in Gotzens, wat ons de rest van de dag de gelegenheid gaf om te 
acclimatiseren en vooral ook te genieten van de omgeving. Samen met wat collega’s heb 
ik de bus genomen naar Innsbruck om te stad te bezoeken en te genieten van de cultuur.  
 

De Oostenrijkers staan zó enorm anders tegenover kunst en cultuur dan wij hier in 
Nederland gewend zijn. Overal op straat was muziek, gezelligheid en roering en als je 
ook maar een keer per ongeluk liet vallen dat je muzikant bent, 
was je iedereen zijn/haar beste vriend. 
 

Op 8 juli traden wij als kapel op tijdens het openingsconcert van de 
beroemde Promenadenkonzerten in de Hofburch van Innsbruck. 
Een prachtige binnenplaats waar een podium gebouwd was en het 
’s avonds BOMVOL enthousiast publiek zou zitten.   
 

We speelden hier een uitbreiding van het programma wat we 
eerder ook al in Günzburg ten gehore hadden gebracht. Hier 
moest het namelijk 2 uur duren en was een pauze geen optie.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Xp4HEg6I9W0
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  Vereniging van Vrienden 
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ (KMKJWF) 

Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ (RFGGJ) 

Je kunt je voorstellen dat dit een pittige opgave was. Desondanks was het publiek ook 
hier weer laaiend enthousiast. Moe maar voldaan konden we terug naar het hotel om de 
volgende dag in één keer met de bus terug naar Assen te rijden, weer een flinke reisdag. 
 

We kijken terug op een succesvolle en mooie concertreis met veel gezelligheid en 
nieuwe warme contacten. 
En zoals ze dan in Oostenrijk zeggen: Innsbruck, bis bald!  
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  Vereniging van Vrienden 
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ (KMKJWF) 

Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ (RFGGJ) 

De RFGGJ op militaire bedevaart in Lourdes 
door: Fabian Vos, trombonist RFGGJ 
 

In het weekend van 13 mei is de RFGGJ voor het eerst sinds vier jaar 
weer naar Lourdes, Frankrijk gegaan voor de militaire bedevaart. 
Aangezien ik nu bijna vier jaar in dienst ben ging ik voor het eerst 
mee op deze bijzondere reis. In het verleden heeft de RFGGJ vaker 
deze bedevaart muzikaal ondersteund. Onze werkzaamheden deze 
reis bestaan uit het begeleiden van kerkdiensten, maar ook 
marcherend de groep bedevaartgangers begeleiden naar 
verschillende locaties in Lourdes. Na een zegening op het vliegveld in 
Eindhoven waren we gereed om te gaan! 

  

Op de eerste dag was het vroeg op want om 07.00 uur zouden wij de 
Nederlandse delegatie ophalen bij het hotel om die onder onze 
klanken te begeleiden naar de welbekende grot (foto boven) waar 
tevens onze eerste mis zou zijn. In 1858 is bij 
deze grot de Maagd Maria verschenen aan de 
jonge Bernadette Soubirous. Sindsdien is 
Lourdes uitgegroeid tot de belangrijkste 
Mariabedevaartplaats ter wereld. Deze dienst bij 
de grot werd begeleid door ons koperkwintet. 
 

Later die avond hadden wij de internationale 
opening mis in de basiliek van Sint-Pius X, de 
grootste kerk van Lourdes waar alle 
aangetreden militaire muziek een korte entree 
maakten. Hier kreeg ik pas echt een goed idee 
van de omvang van deze militaire bedevaart. 
 

Wat ik verder een heel mooi moment vond 
was het spelen op de lichtprocessie. 
Ontzettend indrukwekkend om te spelen 
voor zoveel mensen die speciaal 
hiernaartoe zijn afgereisd (foto midden). 
 

Niet alleen de “zware” momenten waren 
mooi of indrukwekkend, maar de kleine 
concertjes die we hebben gegeven bij het 
zorghotel maakten ook veel los bij ons 
publiek. Heel leuk om een kort moment van 
vreugde te kunnen geven aan deze 
mensen. Ook speelden we op het dak van 
dit zorghotel tijdens de lunch voor de 
Nederlandse delegatie. 
 

Daarnaast hebben we nog verschillende andere missen mogen begeleiden zoals de 
nationale mis, de internationale afsluiting en nationale afsluiting. Kortom, het was een 
bijzondere reis en leuk om weer met het orkest “erop uit” te gaan. In mijn beleving is het 
vaak goed voor de band onderling in het orkest en het ontbrak dan ook niet aan 
gezelligheid onder het genot van een biertje. Ik kijk uit naar een volgende keer!  

  

https://nl.lourdes-infotourisme.com/aanbiedingen/sur-les-pas-de-bernadette-lourdes-nl-3316403/
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  Vereniging van Vrienden 
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ (KMKJWF) 

Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ (RFGGJ) 

Optredens en concerten 
Hieronder een greep uit de agenda’s van de KMKJWF en de RFGGJ. 
 

Natuurlijk staat er veel meer in die agenda’s, echter lang niet alle optredens zijn voor 
publiek toegankelijk. Militaire ceremoniën, of schoolconcerten bijvoorbeeld zijn besloten. 
Of optredens vinden plaats op locaties die verder weg gelegen zijn. Een aantal 
voorbeelden staan in deze nieuwsbrief. 
 
Op de website van de Vereniging van Vrienden zijn, onder Algemeen via de directe link 
YouTube, opnamen van optredens te vinden. Op deze manier kunt u toch een deel van 
de optredens meebeleven. Live blijft natuurlijk het mooiste, maar digitaal is een mooie 
aanvulling. 
 
Hieronder een aantal links naar de agenda’s en optredens die de moeite waard zijn om 
te bekijken; 
 

https://www.vriendenkmkjwf.nl/agenda-kmkjwf/ 

https://www.vriendenkmkjwf.nl/agenda-rfggj/ 

https://www.vriendenkmkjwf.nl/afgelopen-concerten-kmkjwf/ 

https://www.vriendenkmkjwf.nl/afgelopen-concerten-rfggj/ 

 
Concerten KMKJWF 
17 september Memorial Concert te Margraten 
29 & 30 september en 1 oktober Nationale Taptoe Rotterdam 
7 oktober concert te Zutphen 
15 november Anjerconcert te Steenwijk 
18 november relatieconcert te Dalen 
16 december Anjerconcert Appingedam 

 
Concerten RFGGJ 
13 oktober Anjerconcert te Culemborg 
26 oktober Jaarconcert te Arnhem 

 

www.vriendenkmkjwf.nl 

https://www.vriendenkmkjwf.nl/agenda-kmkjwf/
https://www.vriendenkmkjwf.nl/agenda-rfggj/
https://www.vriendenkmkjwf.nl/afgelopen-concerten-kmkjwf/
https://www.vriendenkmkjwf.nl/afgelopen-concerten-rfggj/

